
P.V. De Combinatie 
Midfond jong, Gien 7 september 2024 

188 duiven in concours, Winnaar: Comb. Houmes A. & Zn., Middelburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuala, dochter Nibali x Farmergirl vliegt 1e  tegen 188 duiven (5 e Prov. 2151 duiven) 

Donderdag 5 september was het dan zover, inkorven voor de laatste jonge duivenvlucht van het 

vliegseizoen ’24. Zoals u na dit seizoen kunt raden, zagen de weersverwachtingen er voor deze 

midfond vlucht niet goed uit. Het was dan ook de vraag die ons allen bezig hield of we dit seizoen ‘in 

style’ af gaan sluiten ja of nee. Als u snapt wat ik bedoel… 

Hoe dan ook, voor boven genoteerde familie stond het vast dat de winterjongen op pad zouden gaan 

voor hun laatste opdracht van dit seizoen: Chateaudun. De dag na inkorven kregen we bericht dat de 

jonge duiven vervoerd zouden worden naar Gien omdat daar de kans van lossen aanzienlijk groter 

zou zijn dan in Chateaudun.   

Na twee gezellige avonden op de club door gebracht te hebben was het zaterdagochtend zover. 

Vroeg in de morgen werd ondergetekende wakker om te kijken of er al wat op de lossingsberichten 

stond. Tuurlijk was dit niet het geval, want nog nooit eerder heeft hier om 06:00 al bericht gestaan. 

Maar goed, gezonde spanning zullen we het maar noemen.  

Toen rond 09:00 bericht kwam dat de Zeeuwse duiven van Roye & de jonge duiven van Gien het 

lossingssignaal gekregen hadden begon het wachten. De vlucht Roye verliep snel, maar de duiven 

lieten wat langer op zich wachten dan we verwacht hadden en maakten dan ook ‘slechts’ een 

snelheid van net onder de 1300 m/min. Dit feit was de reden dat de duiven van Gien aan ‘onze kant’ 

zo na half drie verwacht werden. 



Ondergetekende had het niet aangedurfd om de duiven mee te geven op deze midfond vlucht en 

was daarom uitgenodigd om duiven te wachten aan de Veerseweg. ‘Zo na half drie’ werd er gezegd, 

en dus nog even een heerlijk eitje bakken om vol frisse energie de duiven op te kunnen wachten bij 

fam. Houmes. Dat rustige eten werd snel onderbroken toen er plots om 13:56 een duif viel in 

Terneuzen. Verbaasd over de snelheid van deze eerst gemelde duif, pakte ik mijn bord met eten op, 

schoot in m’n klompen en reedt met enig spoed naar de Veerseweg.  

Ik was duidelijk niet de enige die de duiven nog niet in het Zeeuwsche verwacht had. Want waar dat 

je een tuin vol met familie Houmes & onze trouwe supporter, vriend en toekomstig kampioen 

‘Phillipp’ verwacht had, stond ik daar alleen in de tuin. Senior was zo te horen nog bezig in het 

duivenhok, Erwin en Joachim waren nog onderweg, terug van een voetbal wedstrijd van junior & 

Philipp was ook nog niet aanwezig op de tribune bij Houmes. Ik maakte kenbaar aan Senior dat er al 

duiven aan de overkant waren, waarop hij riep: ‘Meen je dat nou, ik maak het vlug af hier.’  

Maar daar liet de 24-931 het niet op wachten! Want met een enorme snelheid, recht vanuit de 

goede hoek, kwam daar een duif aan die vol in de remmen ging om binnen één rechte streep op de 

plank te landen en zich naar binnen haastte. Wat een aankomst! Adrie, die nog in het hok aanwezig 

was, kon haar gelijk binnen verwelkomen.  

Met nog geen andere duiven in de buurt gemeld & een snelheid van 1369 m/min moest dit een 

vroege duif wezen! Het duurde ook nog geen twee minuten of er werden weer twee jonge duivinnen 

geklokt. Wat een pure klasse om op zo’n zware vlucht drie duiven op teletekst te pakken & 1, 2 en 3 

in de club te spelen, ongekend mannen! 

Net na duif twee & drie kwam ook de rest van het gezelschap aan. We kunnen één ding zeggen: al 

kon niet iedereen op tijd zijn om de aankomsten van de eerste duiven te zien, de duiven waren 

vandaag zeker op tijd! Een prachtige manier om dit wisselvallige seizoen af te sluiten. Met drie 

duiven in de top 5 prov. op Roye & drie duiven op teletekst van Gien! 

Al snel werd duidelijk dat het een zware vlucht zou worden. In heel Zeeland stond de vlucht wel vier 

uur open & op onze club bijna 1,5 uur. Toch mocht dit de pret niet drukken aan de Veerseweg en het 

was gezelligheid alom. Er moest wat gevierd worden ook natuurlijk als je, op Live, op twee vluchten 

meerdere duiven in de top 10 pakt!  

 

Matthias Preuter  



 


