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“Aida”, eerste van de top drie op Morlincourt 

 

Meesterlijk spel van de meester op derde vitessevlucht! 

Na een tweetal weken met lossingsperikelen waren de verwachtingen aan de vooravond van het 

derde concours vanuit Morlincourt niet al te optimistisch. Als het al gaat lukken dan moet het 

vroeg in de morgen zijn want de weersvooruitzichten lieten weer niet zo veel fraais zien. Er werd 

al geopperd: Rij maar naar Niergnies want daar is het morgenochtend veel beter! Maar… dat we 

het weer niet in de hand hebben en de wijsheid niet in pacht, dat weten we allemaal wel. Wat we 

niet wisten maar wel stilletjes hoopten was dat het misschien weleens mee kon vallen. En het viel 

mee want reeds om 08.00 uur werden de 9657 Zeeuwse duiven gelost in het Noord Franse 

Morlincourt met een zwakke, voornamelijk zuidoostelijke tot zuiden wind. 

Podium.                                                                                                                                                                                    

Vanaf dat moment waren de verwachtingen plotseling hoopvol want met zo’n wind kan er op 

Walcheren aan de kust vroeg gepakt worden. En ook deze hoop kwam uit, zij het dat er toch ook 

een mooie spreiding van de kopduiven was in het Zeeuwse en de snelste duif viel bij Marcel 

Buijsse die om 10.10.56 met 1521 m/min winnaar overall werd. Ook in het meer oostelijk gelegen 



Axel bij Derijcke-Schieman viel een vroege duif en vervolgens weer in Oostburg bij Van Hee.  Maar 

toen begon het geweld bij de hoofdpersoon van deze reportage die met de plaatsen 3, 5 en 7 in de 

provinciale uitslag bij ons in de club het volledige podium opeist!! In het samenspel West tegen 

3233 duiven was dit goed voor de plaatsen 2, 4 en 5! 

Drietal.                                                                                                                                                                                   

Op 10 uur 28 arriveerde er een drietal aan de Ds. Van Wouwestraat in Serooskerke die zich 

vervolgens keurig om de drie seconden, 28.07, 28.10 en 28.13 lieten constateren op het PAS-

systeem. De eerst geklokte van de drie was de tweejarige duivin BE 21-6021047, “Aida” die als 7e 

getekende van de 41 ingezette duiven stond genoteerd. Vervolgens de jaarling doffer 2204280 en 

de tweejaarse duivin 1147025, respectievelijk als 9e en 37e getekenden op de lijst. Het was het 

begin van een duivenregen daar in Seroos want op plaats 19 waren er al een tiental gearriveerd en 

eindigde met 29 prijsduiven van de 41 gezette duiven. Meesterlijk!! 

Belg.                                                                                                                                                                                           

De overwinnares draagt een Belgische ring en al gekscherend werd er gevraagd: ‘Is dat soms een 

opvanger Patrick’? Want hoe komt Patrick aan die duif? Wel, dat is op zich al een verhaal apart. 

Patrick, zelf al jarenlang schrijver van reportages o.a. voor “Het Spoor der Kampioenen” moest 

voor zijn artikelen veelvuldig contact opnemen met de diverse winnaars.  Steevast was dan zijn 

vraag: ‘Vertel eens iets over uw duiven’. En niet zelden hoorde hij dan: ‘ja, het is een kras’. Of ‘het 

is een blauwband doffer’. En vervolgens werd het stil. Dan moet je niet bij Patrick zijn want dan 

krijgt hij het op zijn zenuwen! Zo niet bij Patrick zelf.  Hij is de voor ons bekende spraakwaterval 

die maar wat graag over zijn duiven en alle belevenissen daaromheen vertelt. Dus zitten wij als 

schrijver van deze stukjes niet vaak om informatie verlegen. En dat is toch wel heel handig! Zo ook 

over de afkomst van “Aida”. Op de beurs in Houten leerde Patrick destijds de bekende Belgische 

schrijver Eddy Noël kennen en ontstond er een leuke band met hem. Vele uren hebben ze al zitten 

filosoferen over alle zaken die de duivensport betreffen en die belangrijk kunnen zijn. Eddy, een 

aanhanger van wetenschappelijke onderbouwing met als lijfspreuk: “Weten wat je waarom en 

wanneer doet”. En dat spreekt Patrick aan. “Waar kan ik de beste duiven van Belgie kopen” was 

een van de vragen die Patrick hem stelde. “Die moet je niet kopen” was het antwoord, Eddy zou 

zelf wel wat voor Patrick kweken. De aantallen duiven die er op de stambomen zouden staan 

waren ietwat anders dan in Nederland zo werd hem toegevoegd maar hij moest erop vertrouwen 

dat het goede waren. Na een tijdlang niks gehoord te hebben werden er plotseling zes duiven 

door een koerier bij Patrick thuis bezorgd waarvan drie zeer bruikbare werden over gehouden. 

Twee daarvan waren echter ook zeer gewild bij een ander soort vogel waarvan ik de naam bijna 

niet durf uit te spreken omdat dit Patrick wellicht weer - de zoveelste - slapeloze nacht bezorgd. 

Maar de 047 bleef over,  die al vanaf de eerste dag Patrick’s favoriet was en ook door Eddy getipt 

was om de beste te worden. Alleen moest Patrick wat geduld hebben en dat is nu net niet zijn 

sterkste kant! Als jaarling een best aardig presterende duif maar na acht weken was het over. Voor 

de selectie te overleven moest ze de natour dan nog maar doen en het bewijs leveren dat ze het 

waard was om te overwinteren. Dat deed ze met verve want ze werd 4e asduif in samenspel West. 

Dit jaar heeft ze nog  niet gemist, inclusief de twee africhtingsvluchten.   

 



Aandacht.                                                                                                                                                                            

“Aida” is een lieve en makke duif. Als enige duivin gaat ze bij het dagelijks uitlaten waarbij ze in het 

dofferhok binnenkomen, niet uit zichzelf naar het duivinnenhok. Ze wil dan gepakt worden en er 

naartoe gebracht. Persoonlijke aandacht vindt ze blijkbaar erg leuk en is ook heel belangrijk!!. 

Onderstaande foto die we bij de eerste reportage ook plaatsten illustreert perfect wat we 

bedoelen en dus krijgt u hem nog een keer te zien!  

 

 

Eigenaardigheden van de betere duiven, we schreven het ook de vorige keer al. Hadden we er maar een 

hok vol van. 

Naam (en faam).                                                                                                                                                                                                

Waarom de naam “Aida”?  Eddy Noël  is o.a. de geestelijk vader van Matador en is enkele jaren geleden zijn 

eigen voermerk begonnen met de naam “Aidi”. De naam “Aida” is daar een afgeleide van en hebben ze 

samen bedacht.  Brainstormen met dergelijke grootheden als Eddy Noél en dat naar Patrick’s zeggen vele 

uren lang, leveren vaak interessante onderwerpen op waarvan je veel kunt leren.  En ondanks dat Patrick 

onderwijzer is van professie en dus het overbrengen van kennis zijn belangrijkste taak, hij leert zelf ook 

graag bij. Koppel daaraan zijn inzet en ambitie om befaamd en de beste te willen worden en je kunt de 

conclusie trekken: Daar is hij hard onderweg naartoe!!  

Opvallend was ook, naast Patrick, de prestatie van de regerend Zeeuws Generaal Kampioen Gijs Baan! Met 

30 prijzen van 50 inzetten was ook hij een van de uitblinkers met een reeks vroege duiven in de kop van de 

uitslagen. Volgend weekend Melun, de eerste midfondvlucht. Twee nachten mand en ruim honderd 

kilometer verder.  Voor de liefhebbers van deze discipline gaat het echte werk dan beginnen. Iedereen veel 

plezier en succes toegewenst!   

Aaa. 

 



 

 

 


