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 Vitesse Jong Niergnies, 14 juli 2024 

In concours 247 duiven 
Winnaar: Gijs Baan 

 
2405489 1e provinciaal Niergnies 

 
                             2405450 2e provinciaal  

 
   2405446 3e provinciaal  

 
                            2405444 4e provinciaal  

Het illustere kwartet overwinnaars, voor deze gelegenheid op één pagina bijeen  



Gijs Baan flikt het weer aan de start van Vitesse Jong! 

Het volledige provinciale podium, inclusief het opstapje voor de vierde plaats!  

Het is alweer enkele jaren geleden dat Gijs Baan voor de eerste Vitessevlucht jong zijn duiven in de 

reismand stak bij de club zonder vooraf aan de africhtingen te hebben meegedaan. Tijd en ambitie 

om zelf te gaan rijden ontbrak ook grotendeels en dus werd besloten; ze gaan zo maar mee! De  

reeds wel afgerichte jongen van diverse liefhebbers zullen ze dan wel meeslepen de Schelde over. 

Gijs stond toen zaterdagsmorgens dan ook in de tuin met de gedachte: Als ze maar een beetje 

thuiskomen, dan ben ik allang tevreden. Nog geen duif gezien maar daar kwam het eerste groepje 

van zo’n vijf of zes duiven uit de goeie richting aanvliegen. Kijk, dat zullen er vast van de vlucht zijn, 

dan gaat het straks beginnen. Maar tot zijn stomme verbazing draaide het complete groepje een 

landingsrondje en het hele stelletje viel bij Gijs op het hok!! Eén van mij en de rest vreemden 

zeker, dat heb je zo vaak met jongen. Maar nee, het zestal was van Gijs, allemaal! En tot zijn nog 

veel grotere verbazing was dit goed voor de ZES EERSTE prijzen!!! Bizar! Het voorval wordt nog 

bijna jaarlijks wel een keer aangehaald. 

Deze geschiedenis leek zich afgelopen zondag te herhalen want ook nu was de deelname van Gijs 

voor het eerst serieus. Vorige week had hij een tiental jongen ingekorfd op Quievrain, enkel om 

toch maar mee te doen ondanks de omstandigheden. Met windkracht 8 jongen africhten, te gek 

voor woorden! Dan volgende week maar, ze zullen dan hopelijk wel weer meegesleept worden 

door de reeds “ervaren(er)” duiven. En met deze insteek stond Gijs ook nu weer te wachten want 

zelf was hij niet verder dan enkele keren Zuid-Beveland geweest en op die enkele van vorige week 

na waren ze nog niet “over de plas” geweest. Niet dat hij geen vertrouwen had in z’n eigen duiven, 

nee dat ook weer niet. Ze waren dik in orde, aan de gezondheid mankeerde niets! En of er 

kwaliteit aanwezig is daar bij Gijs, daar hoeven we ook niet aan te twijfelen. De bewijzen daarvoor 

liggen voor het oprapen, niet alleen bij hemzelf maar juist ook bij anderen.  

Welnu, op de tweede vlucht voor de jongen, Niergnies, werd voor het eerst door het gros van de 

liefhebbers meegedaan. Het weer leek een stuk beter te worden maar ondanks de voorspellingen 

moest er toch weer uitgesteld worden naar de zondag. Toen was het wel goed weer en om 08.30 

uur kon de thuisreis beginnen. En het gevoel van enkele jaren geleden kwam bij Gijs in volle 

omvang terug. In zes seconden tijd klokt hij vier duiven, goed voor de vier snelsten in heel de 

provincie tegen 5121 duiven!! Verbazingwekkend! Of toch niet? In ieder geval is het weer(!) een 

bewijs van de klasse van de duiven van Gijs én van de melker, dat het niet louter op toeval berust. 

Kortom, het was weer het zoveelste staaltje van vakmanschap en klasse wat Gijs liet zien! 

De herkomst van de vier overwinnende jongen kunt u zien in de bijgevoegde stambomen. Niet 

bepaald een verzameling toevalligheden, nee! Klasseduiven aan de basis, daar draait het allemaal 

om. Om je vingers bij af te likken!  

Van harte proficiat Gijs met deze klinkende vierklapper!                                                                                          

En provinciaal 35 van de 55 prijs, nou dan zijn ze wel aardig in orde lijkt mij. Er kan met 

vertrouwen naar het vervolg worden uitgezien.   

Aaa. 



 

 

  



 

 



 

 

 



 

 

 


