
P.V. de Combinatie 
 Natour Niergnies, 17 augustus 2024 

In concours 507 duiven 
Winnaar: Joeri Waebeke 

 

De winnares eventjes voor de spotlights 

 

Tweede natour Niergnies prooi voor Joeri! 

Het is zoeken naar inspiratie als ik plaatsneem achter het toetsenbord om, zoals te doen 

gebruikelijk, een verslagje te schrijven over de natour. En dat ligt niet aan de winnaar, niet aan de 

duiven, niet aan… Waar dan wel aan?                                                                                                                                

Buiten valt de regen met bakken uit de lucht en ik heb net ook even naar het weerbericht voor a.s. 

zaterdag gekeken!! Ja en dan wordt het toch moeilijk om niet spontaan onder de dekens te 

kruipen of, zoals sommige dieren doen, in een kartonnen doos ergens op een vliering in 

winterslaap om het voorjaar van 2025 af te wachten.. 



We snakten met z’n allen naar de tijd dat het toch nog eens zou gaan zomeren dit jaar. En nu leek 

het zover te zijn maar… niet op zaterdag! Prachtige dagen doordeweeks, de wegen vol fietsers, de 

terrassen en stranden vol toeristen maar… niet op zaterdag. Soms nog wel hier ter plaatse maar 

dan niet in Frankrijk. Soms nog wel in Frankrijk maar dan niet hier. En zo sleept het seizoen zich 

met rasse schreden naar het einde. Velen zien er ook naar uit, wat jammer toch. 

Het weer.                                                                                                                                                                          

Alles bepalend voor het al dan niet slagen van een vliegseizoen. Een vliegseizoen waarin alle leden 

tegen elkaar kunnen spelen. Helaas hebben we dat dit jaar niet. Natuurlijk komt het elk jaar 

weleens voor dat er uitgeweken moet worden naar de zondag en er dus een aantal leden 

buitenspel staan. Maar daarvoor hebben we immers aftrekvluchten. Die lossen dit euvel dan weer 

op. Maar zo niet dit jaar. Als de weerberichten kloppen krijgen we a.s. weekend de tiende en 

mogelijk zelfs de elfde vlucht waar voor de lossing uitgesteld moet worden naar de zondag. Dan 

helpen ook de aftrekvluchten niet meer. Jammer. Maar.. niet zeuren over het weer, daar kunnen 

we immers toch niets aan doen? Gewoon doorgaan met de voorbereidingen voor de 

eerstvolgende vlucht. Optimistisch blijven! Maar het wordt geleidelijk aan moeilijker, dat moge uit 

bovenstaande duidelijk zijn. 

Winnaars                                                                                                                                                                              

Maar..  bij elke vlucht die doorgaat op welke dag dan ook zijn er de dik verdiende winnaars! En zo 

hadden we afgelopen zaterdag tenminste nog één vlucht en daarvan rolde Joeri Waebeke als 

glorieus winnaar uit de bus. Niet geheel onverwacht want sinds zijn aantreden als lid van onze club 

enige jaren geleden weet Joeri zich elk jaar wel één of meerdere keren te onderscheiden op de 

navluchten. Het is de jaarling duivin 2324913 die met een metertje verschil onze secretaris Patrick 

Noorman aftroeft die vervolgens de rest van het lokale podium voor zijn rekening neemt. Joeri 

weet zich tussen al het Arnemuidse geweld met een absolute hoofdrol voor Cees Schroevers(!) 

nog net in de provinciale top tien te nestelen en draait  knap 34 van de 49 ingezette duiven in de 

prijzen! Zijn winnares is gekweekt door zijn vader, J. Waebeke te Hoofdplaat. Oôfdplate zeggen ze 

daar aan d’n overkant. De duiven waar de winnares uit gekweekt werd kwamen dan weer via Joeri 

zelf bij zijn vader terecht. Maakt niet uit, via via kan er  veel tot stand komen. En de geluksfactor is 

nooit helemaal uit te sluiten. Want als jong was “de 913” geen hoogvlieger, op grond van 

prestaties geen blijver. Maar goed, dan maar op basis van afstamming wat duidelijk wordt als we 

de stamboom bekijken. En ziedaar, als jaarling ontpopte ze zich als een constante prijsvliegster 

met inmiddels 13 prijzen en de fraaie overwinning van Niergnies als hoofdprijs. “Kweek er nog 

maar zo eentje uit pa” speelde onlangs door Joeri’s gedachten. Maar dat gaat niet meer lukken, de 

moeder die ook goed haar prijsjes pakte is onlangs verspeeld. De geluks- en de pechfactor zitten 

soms in één verpakking! 

Maar goed, deze buit is in ieder geval ook weer binnen! Joeri maakt een goed jaar door met een 

gestage opgang in prestaties. Van harte proficiat en ga zo door!! 

Aaa. 

 

 



  

 


