
P.V. de Combinatie 
 Vitesse Pont St Maxence, 26 april 2025 

In concours 675 duiven 
Winnaar: Dick Beekman 

 
“IJzeren Hein”, winnaar Pont St Maxence 

“IJzeren Hein” neemt de Combinatie weer in ijzeren greep!                                                                                                                                                                        

Zaterdag 26 april, Pont St Maxence met noordoostenwind. Dat doet het hart van ondergetekende 

sneller kloppen en de nachtrust van vrijdag op zaterdag werd ingekort. En dat had niet alleen met 

de viering van een verjaardag te maken. “Pontkoorts” noemde confrater Patrick het vorig jaar en 

gek genoeg is dat de juiste benaming! 



Vooraf aan menige vlucht wordt onderling een winnaar getipt. Ik hield het deze keer op Beekman 

maar die was het dit keer niet. Niet? En wat staat er dan bovenaan deze reportage? Jawel, 

Beekman maar een andere Beekman als degene die ik bedoelde. En zo zie je maar weer dat we 

het allemaal niet weten en da’s maar goed ook. Er moet wat te raden overblijven, toch? 

Dick                                                                                                                                                                              

Beekman was de glorieuze overwinnaar op deze Pont en hij werd eigenlijk zelf verrast. Hij had ze 

niet voor halftwee verwacht, was nog maar net klaar met alles gereed te zetten en ziedaar, daar 

komt “IJzeren Hein”,  op het gemakje volgens Dick, aanvliegen en valt meteen op de klep van de 

spoetnik. Dat moet een vroege zijn dacht hij en dat klopte ook. Hij wist niet van de vroegste 

meldingen in Zeeland want computerdeskundige Hanny was niet thuis. En die voorziet Dick altijd 

van de belangrijke informatie voorafgaand aan de komst van de eerste duiven. Dan weet je wat, 

maar als je niks weet is ook weleens lekker. Dat houdt de spanning erin. Maar ja, in ons digitale 

tijdperk is dat nooit voor lang. Want binnen no time is toch echt alles bekend en zo ook dat Dick 

de vroegste duif in onze club had gedraaid. Weliswaar toch nog op de huid gezeten door Joeri 

Waebeke die evenals Dick 1274 meter per minuut laat noteren. Dan is het maar goed dat de duif 

direct op de klep valt anders ben je toch écht gezien! Een rondje doen bij thuiskomst? Dat kunnen 

we toch echt niet meer hebben tegenwoordig en niet alleen op de Vitesse bij tegenwind. Dat geldt 

inmiddels voor alle disciplines in de sport. Ooit draaide ondergetekende zo’n twintig jaar geleden 

drie duiven in zeven minuten op Chateauroux. Daar werd bij ons nog jaren over gepraat. Nu zou 

dat ook zo zijn maar dan in de zin van: “Tjonge wát een zeperd hadden we toch op deze vlucht”. 

De 22-2229922                                                                                                                                                                           

met de tot de verbeelding sprekende naam “IJzeren Hein” was niet bepaald aan zijn proefstuk toe. 

In 2023 als jaarling won hij al een 5e provinciaal op Issoudun tegen 3424 duiven eveneens met een 

noordoosten wind en écht duivenweer.  Op 11 mei 2024 won hij al een 4e provinciaal op Melun 

tegen 9143 duiven. In juni datzelfde jaar won hij een 1e op Roye in zowel de club, de CC Walcheren 

en in Samenspel West. Provinciaal was dat ook een 5e tegen 7136 duiven. En nu dan een 4e 

provinciaal tegen 10312 duiven!! Er zijn mindere…                                                                                                                                            

Omdat de doffer een ijzeren wil heeft en dat ook in het hok laat zien, zit hij in een hoekje 

vanonder naast de rij broedbakken. (zie foto) De bak direct hiernaast is afgesloten omdat hij die 

anders ook inpikt. Maar hij blijkt het uitstekend naar zijn zin te hebben in het, waarschijnlijk 

tijdelijke, verblijf in de hoek. Als de “echte” vluchten eraan komen krijgt hij misschien wel even zijn 

zin volgens Dick. Of verklap ik nu een truc die nog uitgeprobeerd moet worden? Zou kunnen maar 

het zal niets uitmaken. Probeer het ook maar zou ik zeggen. Maar dan moet je wel een duif 

hebben van het kaliber “IJzeren Hein”! En die zijn dun gezaaid kan ik u meedelen.  

En daarom                                                                                                                                                                 

omdat die dun gezaaid zijn vallen zulke duiven op, ook bij geïnteresseerde kopers! Maar die 

vangen bot bij onze Dick. De schitterende krasdoffer waar zoveel plezier aan wordt beleeft blijft 

vooralsnog in z’n hoekje. Gereed om de successenreeks nog uit te breiden. En die kans lijkt groot.  

Aaa 


