P.V. de Combinatie

Vitesse Roye, 2 juni 2024
In concours 403 duiven
Winnaar: Dick Beekman

“IJzeren Hein”, leider van het trio winnaars in handen van de trotse baas

Grijs weekend maar bij Dick was het zomer!!

De start van de zomermaand juni was, net als de vorige drie weekenden, herfstig. Grijs,
regenachtig en een koude noordenwind. Met het vooruitzicht dat het zowel zaterdag als zondag
niets zou worden om dagfond te kunnen spelen, werd de prima vera van het dagfondseizoen in
alle afdelingen door de NPO afgelast. Buitengewoon jammer maar geheel terecht.

De geplande vitessevlucht vanuit Roye kon wel doorgang vinden, zij het met een dag vertraging.
Zaterdag was het gewoon “geen weer” voor duiven, dan maar kijken of het zondag kan was de
verzuchting. Zondag duurde het ook tot het middaguur voordat er eindelijk wat beweging in het
wolkendek kwam en er enkele gaten met wat blauw verschenen. Om 13.15 uur kregen de
Zeeuwse duiven in het noord Franse plaatsje dan ook de vrijheid.



Omdat veel van de dagfond duiven op vrijdag waren ingekorfd voor de vitesse, kwam er zodoende
nog een redelijk aantal van 7136 duiven aan de start. Met de straffe noordelijke wind werd de
provinciale winnaar in Zeeuws Vlaanderen verwacht. De Schelde is dan vaak aan het eind van het
traject een barriere die de snelheid drukt.

Dick Beekman

had net te horen gekregen dat de Belgen een lossing in Roye niet zagen zitten omdat de
Nederlandse duiven daar niet goed waren vertrokken. Hij maakte zich daar wat zorgen over, hoe
zou dat dan af gaan lopen? Maar veel tijd om te piekeren had hij niet want vanuit het niets
kwamen daar laag over de schuur een viertal duiven aan scheuren waarvan drie van Dick. Twee
vielen er direct rechtstreeks op de spoetnik en verspeelden daardoor geen seconde van de
kostbare tijd. Groot was de vreugde toen hij zag dat het de 1° en 2° getekenden betrof en het
besef dat het vroege duiven moesten zijn liet ook niet lang op zich wachten. Hanny, die
“administrateur van dienst” is, zag al snel op het mobiel dat ze met z'n drieén de snelheid van de
eerst gemelde duiven in Zeeuws Vlaanderen overtroffen!! Het zal toch niet waar zijn? Maar het
was wél waar, het trio zorgde voor een supermooie uitslag! Het volledige podium in zowel de club,
de CC Walcheren en in het samenspel West. Vijf, zes en zeven tegen 7136 provinciale deelnemers!
Fantastisch!!

“lJzeren Hein”

De winnaar 22-2229922 is een fraaie krasdoffer die zijn naam alle eer aandoet. Een sterke duif die
niet bepaald aan zijn proefstuk toe was. Vorig jaar als jaarling liet hij zijn tanden ook al zien met
een 5° provinciaal Issoudun met echt duivenweer. En ook dit jaar nestelde hij zich al eerder tussen
de eerste tien provinciaal met een 4° plaats op Melun van 11 mei. De nummer twee op de uitslag
was de 22-2229927 die terecht het vertrouwen kreeg van Dick om als tweede getekende op de
lijst te worden gezet. Vorig jaar vloog hij een fraai stel prijzen bij elkaar waaronder ook diverse
vroege. Dit seizoen had hij zich nog niet echt vooraan laten zien. Tot vorige week, toen arriveerde
hij plotseling als eerste op het hok. Da’s een goed teken, nu zit het eraan te komen dacht Dick en
hij werd dus als tweede getekende ingekorfd voor Roye. En het vertrouwen werd niet beschaamd!
Alle drie de duiven komen van het hok van Gijs Baan en stammen deels af van diens Leideman
duiven. Gijs, de voormalige compagnon van Dick, toen ze als combinatie Baan-Beekman furore
maakten in de jaren negentig van de vorige eeuw is zoals eerder beschreven hofleverancier van
winnaars bij diverse clubleden. Ronald Bosschaart en Patrick Noorman gingen Dick reeds voor en
het wachten is op een ereplaats van Gijs zelf. Dat die er gaat komen is geen vraag, de vraag is
alleen wanneer.

Pensionado

Dick was, evenals ondergetekende, vele jaren werkzaam op de Vliegbasis Woensdrecht en reisde
dagelijks met de trein naar West Brabant. Dat betekende vroeg opstaan en pas vrij laat thuis. De
duiven verzorgen was eigenlijk altijd haasten en als je het dan goed wilt doen kom je simpelweg
tijd tekort. Er werd dan ook met veel verwachting uitgekeken naar zijn pensionering. Maar kort
daarna volgde een periode waarin het met de gezondheid van Dick niet naar wens ging. Een
moeilijke periode maar volgens Dick zelf wel een heel leerzame. Leren relativeren, de kleine
dingen leren waarderen en met de steun van Hanny is Dick er een stuk sterker uitgekomen. En dat
is te merken nu hij in zijn eerste volle jaar als pensionado zijn volledige tijd aan de duiven kan
besteden. Vanaf het begin van het seizoen is Dick op het voorplan te vinden en de prachtige triomf



van afgelopen weekend is daar een eerste bekroning van. “Dat maak je maar één keer mee” zei hij
maar daar ben ik nog niet zo zeker van. Volgens mij is het een aanloop naar nog veel meer
successen. De voortekenen liegen er immers niet om en de investeringen in betere duiven gaan
zeker hun vruchten afwerpen. Want daar begint het immers mee? Goede duiven en enkele
technische verbeteringen aan het hok op aangeven van z’'n maat Gijs, het zijn de stukjes die de

cirkel rond gaan maken.

Deze schitterende overwinning viel, zonder ook maar iemand te kort te willen doen, op de juiste
plaats. Di(c)k verdiend en van harte gegund was de algemene versie van commentaren die we
mochten beluisteren van de clubgenoten. En daar sluiten we ons van harte bij aan. Dus nogmaals,
van harte proficiat Dick!!

Aaa.



