
P.V. de Combinatie 
 Vitesse Jong Roye, 27 juli 2024 

In concours 454 duiven 
Winnaar: Gijs Baan 

                              

 
De schitterende rooie krachtpatser 2405444, nu zélf koploper!  

  

Gijs Baan, én de “444” doen het dunnetjes over op Roye! 

In het bizarre seizoen 2024 wat gekenmerkt wordt door afgelastingen, uitgestelde lossingen en 

lossingscommissies waar met scherp op geschoten wordt, hadden we zaterdag jl. plotseling weer 

een vlucht. Onze lossing coördinator Piet speurde naar een gaatje in het wolkendek en vond er 

gelukkig eentje. De vluchtlijn vanaf Roye naar Zeeland was al een poosje goed maar ter plaatse 

wilde het maar niet opklaren. “We wachten nog met het lossen van de duiven”, waar heb ik dat 

meer gehoord?? Maar eindelijk klonk daar toch nog het startsein, om 11.30 uur konden de 6614 

duiven van het Zeeuwse konvooi vertrekken met een zwakke variabele wind.                                                              

Het werd een Erremuus feestje dit keer want pas op de twaalfde plaats in de provinciale uitslag 

zien we een ander namelijk Edy de Wever. Cees Schroevers wint knap het provinciale goud en 

zilver, zo kort na zijn provinciale zege op La Souteraine nu weer op het hoogste treetje!! Top!   



Revanche                                                                                                                                                                                                           

Op 14 juli won Gijs de eerste vier prijzen provinciaal op Niergnies en de rooie doffer 2405444 was 

de vierde geklokte duif van dit winnende kwartet. Geklopt voor de eerste prijs door drie 

hokgenoten dus daardoor net buiten het podium vallen. Dát is blijkbaar niet goed bevallen bij deze 

schitterende doffer want nu pakte hij het iets anders aan. Werd er door één van de anderen nog 

wat getreuzeld, nou hij dus niet! Nu bindt hij vier hokgenoten aan zijn zegekar en een prachtige 

vijfklapper was het resultaat in clubverband! Een knappe revanche! 

Zevenenvijftig                                                                                                                                                                                 

Het zal ongeveer vijf voor twee zijn geweest toen we op onze post aan de Veerseweg tegen elkaar 

zeiden: Nú zullen ze ongeveer moeten komen.. En jawel, op 13.57 uur zagen we een eerste vijftal 

duiven dwars de Veerseweg oversteken en het gat richting Gijs in duiken. Ze vlogen zo laag over 

de huizen en bomen dat we niet konden zien of ze daar ook daadwerkelijk gingen vallen maar we 

waren er vrij zeker van, die zijn voor Gijs! Enkele seconden later draaiden er ook een drietal boven 

ons hok en werden ook nog “op 57” geconstateerd. Wie gaat dit winnen schiet dan door je 

gedachten en als de uitslag eenmaal bekend is kijk je het nog eens na en zie je interessante 

dingen. Het bleek dat wij veertien centimeter verder speelden dan Gijs maar dat was niet genoeg 

voor de winst, ondanks dat we slechts zeven seconden later klokten dan de winnaar aan de 

Leliestraat! Tussen de vijfde duif van Gijs en de eerste van ons zat maar één seconde verschil en 

zeven seconden tussen de winnaar en de zesde prijs. Hoe nauw kan het luisteren, over 

secondenspel gesproken! In elf seconden waren er negen prijzen verdiend op twee verschillende 

adressen! Opvallend was ook dat de eerste tien duiven op de uitslag allemaal “op  57” waren 

geconstateerd en dat op drie verschillende adressen!  Dan gaat het met recht “op het scherpst van 

de snee” en kan natuurlijk alleen met elektronisch constateren. Dat is echter allang geen nieuwtje 

meer maar onwillekeurig gaan je gedachten bij het zien van zo’n uitslag nog weleens terug naar de 

tijd toen we nog gummiringen moesten klokken.. Láng geleden!! 

Wat ook lang geleden is, is het feit dat alle deelnemers op de uitslag prijs hadden! Dat is toch 

redelijk uniek te noemen. Achttien deelnemers en niet één die er “onderdoor” zat. Dan wordt het 

ook moeilijker om 50% prijs te pakken! En toch lukte dat ook weer enkelen want Tom Beekman 

pakt er 15/30 en de gebroeders Preuter zelfs 11/18. Heel knap werk jongens!  

Het lijkt er nu dus op dat we echt van start zijn gegaan met de jongen. En dan zitten we in enkele 

weken alweer op Pont st Maxence a.s. zaterdag, de verste Vitessevlucht! De jongen krijgen een 

soort spoedcursus voorgeschoteld, mede door het veelvuldig afblazen van de geplande 

opleervluchten vanwege de weersomstandigheden. Misschien is het verstandig om de late 

seizoenstart met de jonge duiven nog eens kritisch onder de loep te nemen. Een maand eerder 

beginnen zodat je wat meer speelruimte hebt als het tegenzit met het weer? Mijn idee!! 

Pont st Maxence a.s. zaterdag, altijd extra spannend!! En waarom dan wel?                                                                           

Niet uit te leggen!    

Aaa. 

 

 



  

 

 


